
 

  

Preekschets ‘Wanneer water stroomt, komt er leven’ 
Actie Waterkracht 2026 
 
Lezingen 
• Jesaja 35: 1-10 
• Johannes 4: 13-14 
 
De werkelijkheid van een dorre wereld 
Jesaja spreekt over een woestijn. Een plaats waar niets groeit. Er is geen water, dus ook geen 
planten. Dit betekent ook geen oogst en geen voedsel. Kortom: geen leven. 
 
In de Bijbel is de woestijn meer dan landschap. Het is een beeld van een wereld waar leven 
ontbreekt. Dat begon al in Genesis 3. Door de zonde komt er vloek over de aarde. De grond brengt 
doornen en distels voort. Het leven wordt moeizaam. Voedsel is niet vanzelfsprekend. 
 
Water wordt daarmee een sleutel tot leven. Zonder water is er geen toekomst. 
 
De wereld als de woestijn van vandaag 
De Bijbel spreekt over een woestijn: een plek waar leven moeilijk is. Maar die woestijn is niet alleen 
een beeld uit oude tijden. Ook vandaag zien we dorheid om ons heen. We zien het in conflicten 
tussen volken. In armoede die mensen gevangenhoudt. In uitsluiting van mensen die niet meetellen. 
In honger die gezinnen dagelijks raakt. Voor miljoenen mensen is het leven letterlijk een strijd om 
water. Waar water ontbreekt, verdwijnt oogst. Waar oogst verdwijnt, ontstaat honger. En waar 
honger is, ontstaat kwetsbaarheid en onrust. De woorden van Jesaja zijn daarom verrassend actueel. 
 
De profeet spreekt over een wereld die dor is geworden, maar waar God een nieuwe toekomst 
belooft. Een toekomst waarin water weer stroomt. Waar leven terugkomt. Waar de woestijn weer 
een tuin wordt. 
 

 
 
Gods belofte: de woestijn zal bloeien 
Dan klinkt in Jesaja 35 een verrassende belofte: 
‘De woestijn zal zich verheugen. De dorre vlakte zal bloeien.’  
 
Waarom? Omdat water terugkomt. 
 
Jesaja zegt: 
‘Waterstromen zullen door de woestijn breken, beken door de dorre vlakte.’ 
 
Waar water komt: 
• Wordt grond vruchtbaar 
• Gaan velden gaan bloeien 
• Kunnen dieren leven 
• Hebben mensen eten 
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Water betekent herstel van Gods schepping. 
 

 
 
Water als teken van Gods redding 
Door de hele Bijbel heen gebruikt God water als teken van redding. In de woestijn laat God water uit 
de rots stromen. Het volk kan hierdoor leven. In Psalm 23 leidt God naar rustige wateren. Daar is rust 
en herstel. 
 
Water staat in de Bijbel steeds voor leven dat God geeft. Maar uiteindelijk wijst al dat water naar iets 
groters. 
 

 
 
Jezus: het Levende Water 
In Johannes 4 ontmoet Jezus een Samaritaanse vrouw bij een bron. Daar zegt Hij iets opmerkelijks: 
‘Wie van dit water drinkt zal weer dorst krijgen. Maar wie drinkt van het water dat Ik hem geef, zal 
nooit meer dorst krijgen.’ 
 
Jezus spreekt over levend water. Hij bedoelt daarmee het leven dat van God komt: 
• Vergeving 
• Nieuwe hoop 
• Een nieuw begin 
 
Zoals water de woestijn laat bloeien, zo brengt Jezus leven in een dor hart. 
 

 
 
Water en gerechtigheid 
Maar de Bijbel blijft niet alleen bij geestelijk spreken. Water is ook letterlijk leven. Zonder water: 
• Kunnen akkers niet groeien 
• Sterven dieren 
• Ontstaat honger 
• Ontstaat armoede 
 
Wie toegang heeft tot water, heeft kans op leven. Daarom raakt het thema water ook aan 
gerechtigheid. 
 

 
 
Onze roeping 
God belooft dat de woestijn zal bloeien. Maar Hij gebruikt mensen om daaraan mee te werken. Zoals 
een boer water nodig heeft om te zaaien, zo hebben gemeenschappen water nodig om te leven. 
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Door water beschikbaar te maken: 

• Groeit er weer voedsel 
• Kunnen gezinnen blijven wonen 
• Gaan kinderen naar school 
• Krijgt een dorp weer toekomst 

 
Zo wordt een stukje woestijn weer een tuin. 
 

 
 
De grotere hoop 
Jesaja eindigt met een toekomstvisie. God zal alles herstellen: 
• De woestijn zal bloeien 
• Verdriet zal verdwijnen 
• Vreugde zal blijven 
 
Dat is de toekomst van Gods Koninkrijk. Maar vandaag mogen we daar al iets van laten zien. 
 
Wanneer water stroomt, komt er leven. 
 

 
 
Kernzin voor de afsluiting 
Zoals God water geeft in de woestijn, zo mogen wij vandaag meewerken aan leven waar dorheid 
heerst. 
 
En terwijl wij water brengen, wijst dat uiteindelijk naar Hem die Zelf het Levende Water is. 
 

 
 
 


