
 

 

Preekschets Dorcas Voedselactie 2025 
 
Thema: Pak honger en armoede aan 
Bijbelgedeelte: Mattheüs 13: 1–23 (gelijkenis van de zaaier) 
Ondersteunende tekst: Mattheüs 25: 31–46 (Ik had honger, en jij gaf Mij te eten) 
 
Inleiding 
Het thema van de Dorcas Voedselactie 2025 is: ‘Pak honger en armoede aan.’ 
De gelijkenis van de zaaier uit Mattheüs 13 laat zien hoe leven en hoop groeien waar goede grond is. 
Dat is geestelijk zo - het Woord moet landen - maar ook heel concreet: mensen komen tot bloei 
wanneer omstandigheden recht doen.  
 
Van daaruit klinkt de opdracht van Jezus (Matt. 25) als praktische uitwerking: wie de hongerige 
voedt, schept goede grond waarin leven kán groeien. Honger en armoede zijn dagelijks een harde 
realiteit voor miljoenen mensen wereldwijd. Tegelijk zijn de problemen van de wereld door Bijbelse 
ogen gezien niet zo uitzichtloos dat we niets moeten doen. Sterker nog, het is een Bijbelse opdracht 
om in beweging te komen.  
 
Deze opdracht drijft christelijke organisaties zoals Dorcas om het geloof handen en voeten te geven, 
maar het mag én moet ook ons persoonlijk aanspreken. 

• Mattheüs 13: Bijbelse beeld 

• Mattheüs 25: Bijbel in de praktijk 
 
Uitleg bij het zaad 

• Het zaad staat in de Bijbel voor Gods Woord, maar ook voor voedsel: leven-gevend 
potentieel. 

• Zaad is krachtig, maar zonder goede grond en de juiste zorg kan het niet opkomen. 
 
Vertaal deze gedachte naar de omstandigheden van mensen in nood: onrecht, uitsluiting en gebrek 
aan kansen maken de grond hard, rotsig of overwoekerd. 
 
De vier soorten grond 

- Het pad: Mensen krijgen geen kans, kansen worden afgenomen door armoede, uitsluiting en 
onrecht. 

- Rotsachtige grond: Er is wel iets, het zaad komt op, maar droogt snel uit en kan niet blijvend 
wortelschieten. Echte hulp heeft een duurzame basis waar mensen op de lange termijn baat 
bij hebben. 

- Doornenstruiken: Doornen staan in de Bijbel meestal voor dat wat slecht is. Zorgen kunnen 
je overwoekeren en verstikken, maar juist de doornenstruiken van overvloed en 
materialisme kunnen ons ook blind maken voor de nood van de ander. 

- Goede grond: Hier draagt het zaad vrucht. Waar liefde, recht en insluiting is, is ruimte voor 
God en voor elkaar. Hier krijgt het zaad een kans en de ruimte om te groeien en bloeien. 

 
Verbinding met Mattheüs 25 (ondersteunend) 
Mattheüs 25 benoemt de concrete daden die goede grond scheppen: voeden, kleden, omzien. Dáár 



 

 

ontmoeten we Christus. Dus: Mattheüs 13 geeft het beeld (goede grond is nodig) en Mattheüs 25 
geeft de praktijk (zo maak je die grond vruchtbaar). 

- Jezus zegt dat Hijzelf de hongerige en de arme is: ‘Want Ik had honger, en jij gaf Mij te eten. 
- Mattheüs gaat ook over gezien worden, oog hebben voor de ander. Goede grond is de weg 

naar concreet voedsel. Geven en omzien naar elkaar zijn rechtvaardige werken en geven 
hoop. Juist daarin ontmoeten we Jezus zelf. 

 
Toepassing voor ons persoonlijk 

- Hoe is de grond van ons hart? Zijn wij ontvankelijk voor Gods oproep om te delen? 
- Of laten we de doornenstruiken van eigen zorgen en bezit alles verstikken? 

 
Toepassing voor ons samen 

- Dorcas wil vanuit deze opdracht van Jezus praktische hulp bieden: voedsel, recht doen en 
hoop brengen. 

- De Dorcas Voedselactie is een kans om ‘zaad te zaaien’ dat God vruchtbaar maakt. Zo kan je 
als christen je geloof handen en voeten geven. 

- Wat wij geven (tijd, geld, voedsel en/of gebed) kan door Gods zegen levens veranderen. 
 
Kernboodschap 
Gods Woord is als zaad dat tot leven en vrucht wil komen. Maar zaad kan alleen groeien in goede 
grond. Honger en armoede zijn het teken dat mensen die goede grond missen: niet omdat zij zelf 
geen kracht of mogelijkheden hebben, maar omdat omstandigheden – onrecht, uitsluiting, gebrek 
aan kansen – hen beletten tot bloei te komen.  
 
Daarom concretiseert Jezus in Mattheüs 25: ‘Ik had honger, en jij gaf Mij te eten.’ Oftewel: ‘geef te 
eten, doe recht, zie om.’ Hij roept ons om die omstandigheden te veranderen, om goede grond te 
scheppen. Wanneer wij delen, recht doen en praktische hulp bieden, krijgen mensen ruimte om op 
te staan, te leven en tot hun recht te komen. Zo wordt ons geloof zichtbaar in daden, groeit er hoop 
en ontmoeten wij Christus zelf in de ander. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


